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Anita hield van mensen. 

Wat ik me herinner is dat we een groepje van 
buurtvriendinnen hadden, op initiatief van 
Anita. Zo'n zes vrouwen, onder wie Annet 
Haak. Van tijd tot tijd kwamen we bij elkaar in 
café Eik en Linde of ergens buiten in een 
restaurant. Anita bracht altijd een 
krantenknipsel mee over een actueel 
onderwerp dat van belang was voor de 
maatschappelijke positie van vrouwen. Dat 
bespraken we dan. Anita had er eigenlijk een 
discussiegroep van willen maken met een 
duidelijke focus op één onderwerp, maar de 
andere vrouwen wilden liever dichter bij de 
actualiteit blijven. Het waren warme, gezellige 
bijeenkomsten die ook het verstand 
prikkelden.  

Na een paar jaar overleed een vrouw, een 
andere verhuisde naar Buitenveldert. Anita zelf werd langzamerhand ziek. Ze voelde 
dat haar krachten minder werden. Ons groepje viel langzamerhand uit elkaar.  

Anita genoot ervan om met vrouwen samen te zijn. Ze wilde zich niet isoleren maar 
zocht het gezelschap van mensen met wie zij ervaringen en gedachten kon 
uitwisselen.  

Daarom was het zo merkwaardig - en erg jammer - dat zij later, toen zij was 
opgenomen in het verzorgingshuis Emmahof, geen bezoek meer wilde ontvangen. 
Een Wouw-vriendin en ik zijn een paar keer samen bij Anita op bezoek geweest, en 
later zijn Yvonne Zuidscherwoude en ik ook apart naar Anita gegaan. En dan kwam 
er altijd weer een bijzonder artikel uit de NRC ter sprake! Maar na ongeveer een jaar 
liet Anita merken dat zij liever geen bezoek meer van ons wilde. Misschien had dat 
iets met haar ziekte te maken waardoor ze zich plots niet goed kon voelen. Zeker 
weten doe ik dit niet.  

Ook hebben Anita en ik een tijd samengewerkt in de Wouw. De eerste keer dat ik bij 
een Wouwvergadering kwam in 2005 - nog in het Vrouwenhuis - was er sprake van 
een nieuwe nieuwsbrief. De vraag was wie ging dat trekken? Anita vroeg - geheel 
onverwachts - aan mij of ik die nieuwsbrief wilde opzetten. Zo is het Bulletin 
ontstaan. Anita en ik hebben samen met o.a. Anneke Schmidt, Elisabeth Arentshorst, 
en later ook Fenna Bolderheij gedurende een aantal jaren het Bulletin geschreven. 
Met haar kritische opmerkingen en uitgebreide belangstelling en ervaring heeft Anita 
goede invloed op de inhoud van het Bulletin gehad.  

Anita was een vrouw die zich volop inzette voor de vrouwenzaak. Met al haar 
talenten.  

Ita Muller  


