Katrin, kende Anita de laatste drie jaar, was vrijwilligster in het verzorgingshuis in Haarlem
en zag haar wekelijks.

Beste Marjan, mail van 14 juni 23

Wat leuk dat je me schrijft. Bedankt voor je stukjes, ik kan het nu beter begrijpen. Ook het
foto van Anita vind ik mooi. Ik heb haar nooit zo gekend. Het gedicht wat ik heb
voorgedragen is van Eichendorff. Ik heb het altijd in Duits met haar gelezen, en ook andere
gedichten van Eichendorff, Rilke en Hesse. Zij vond de Duitse romantiek zo leuk. Dus ben ik
op zoek gegaan om ook een Nederlandse dichter te vinden. Ik heb een gedicht gevonden van
Hildebrand, ( pseudoniem van Nicholas Beets), wat ik haar ook vaak heb voorgedragen.
Grappig, dat er een standbeeld van Hildebrand in de Park van Spaar en Hout staat.

Ik hou van gedichten, en ken veel bij hart.

Je kan me ook bellen als je nog vragen hebt:

Kathrin

pUCH DER NATUR
MONDNACHT

Es war, als hitt der Himmel
Die Erde still gekiiBt,

Daf sie im Blitenschimmer
Von ihm nun trivmen miibt.

Die L

MOEREBEITOPPEN RUISCHTEN

'De moerbeitoppen ruischten;®
God ging voorbij:
Heen, niet voorbij, hij toefd
Hij wist wat ik bahoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en onstelden,

Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zinj;
'k Voelde in zijn' wvaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.

Ik had zo zacht geslapen,

En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij



