\VAV/(O) LUJ \v/\V/ Netwerk maatschappijkritische 50+vrouwen

Postadres  p.a. d ‘Oude Stadt, Kerkstraat 123, 1017 GE Amsterdam
Email wouw.amsterdam@gmail.com | www.wouw-amsterdam.nl
Giro IBAN NL 16 INGB 0000 4457 38 | wouw.financien@gmail.com

Rondzendbrief mei 2026

Beste vrouwen,

Voor 26 oktober is er weer een Algemene Leden vergadering gepland.
Het verslag van 13 april is al verstuurd.

Wat heeft Saar voor WOUW betekend, te lezen op de website.

Mannen hebben verantwoordelijkheid in de strijd tegen seksueel geweld van vrouwen.
Al 75 jaar strijden vrouwen tegen geweld en grensoverschrijdend gedrag van mannen
tegen vrouwen. Maar het heeft ons niet veel geholpen. ‘Me too’ schokte de wereld en
bracht nogmaals het probleem nadrukkelijk naar voren, maar de onveiligheid van vrouwen
blijft bestaan. De moord op Lisa, de verkrachtingen van Giséle Pelicort en de Jeffrey
Epstein onthullingen zijn enkele voorbeelden die mensen hebben wakker geschud.

Recent in de NRC én de Volkskrant van 11 april 2026 een uitgebreid artikel over de rol van
mannen hierin. De titels zijn: ‘Misogyn gedrag stopt pas als mannen elkaar erop
aanspreken’ en ‘De slachtoffers zijn vrouwen, maar het is een mannenprobleem’.

In de VS is Jackson Katz al 30 jaar bezig met deze problematiek. In het najaar wordt zijn
boek in het Nederlands uitgegeven.

Opmerking: onbegrijpelijk dat de media in Nederland niet eerder deze informatie hebben
doorgegeven.

In de feminismegroep bespreken we deze artikelen. Als je wilt kun je deelnemen.
Bekijk ook de serie met de naam ‘I’affaire Laura Stern’ op NPO2 dinsdag om 20.30 en 21.30

uur over mishandelde vrouwen en een vrouw die daarbij wil helpen. Zeer de moeite waard
én spannend. Is afgelopen dinsdag begonnen.

RONDBRIEF mei 2026
Wo 6 mei Welzijn & Zorg 14.00 tot 16.00 uur bij Elizabeth
Ma 18 mei Feminismegroep 14.00 tot 16.00 uur d ‘Oude Stadt, Kerkstraat 123
Wo 22 mei Koffie ochtend 10.30 tot 12.00 uur School of Life, Frederiksplein 54

Ma 26 okt Alg Leden Verg  14.00 tot 16.30 uur d ‘Oude Stadt, Kerkstraat


https://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Saar%20Boerlage-Artkel%20voor%20website-7april26.pdf

’"Mannen — waarom zwijgen over geweld geen optie is’, JACKSON KATZ
door Jackson Katz, 2026, uitgeverij SWP.
Te koop vanaf 19 juni 2026, 34.50 euro.

Vertaald uit het Engels ‘Every Man: Why Violence Against
Women is a Men’s Issue, and How You Can Make a
Difference, Jackson Katz, 2025.

Introductie:

‘Waarom zijn we er zo slecht in geslaagd om een einde WAAROM ZWIJGEN OVER
GEWELD GEEN OPTIE IS

te maken aan geweld van mannen tegen vrouwen? Wat

kunnen we hier eigenlijk aan doen?

Dit inzichtelijke, provocerende en praktische handboek stelt een gedurfde en potentieel
baanbrekende oplossing voor.

Dr. Jackson Katz, pionier op het gebied van onderwijs, deskundig wetenschapper en
activist, heeft de afgelopen 30 jaar mensen over de hele wereld voorgelicht over geweld
van mannen tegen vrouwen. Hij pleit ervoor dat, hoewel niet alle mannen deel uitmaken
van het probleem, elke man deel kan — en moet — uitmaken van de oplossing.

In dit inspirerende boek onthult Jackson onmisbare dagelijkse hulpmiddelen die mannen
uit alle lagen van de bevolking helpen deel uit te maken van de oplossing voor
gendergerelateerd geweld. Ontdek hoe je moet reageren als een vriend of collega een
vrouwonvriendelijke opmerking maakt, leer hoe je kunt ingrijpen bij incidenten die
misschien klein lijken maar tot geweld kunnen leiden, en ontdek hoe je een rolmodel kunt
worden voor jongens en mannen die behoefte hebben aan positief leiderschap in hun
leven.

Dit is essentiéle lectuur voor elke man die wil helpen bouwen aan een gezondere en
veiligere samenleving.’

13¢ Jaarcongres Huislijk Geweld, 19 november 2026, in de Meervaart.
MANNEN, waarom zwijgen over geweld geen optie is
Kost 336 euro, inclusief boek. Georganiseerd door Logacom BV

Toelichting op het congres:

Geweld tegen vrouwen en ander geweld door mannen zijn geen incidenten aan de randen
van de samenleving. Ze spelen zich af in gezinnen, relaties en families — achter
voordeuren, aan keukentafels, tijdens familiebezoek — én in organisaties en instituties. Ze
worden mogelijk gemaakt door normen, macht en vooral door stilte. Stilte van collega’s en
leidinggevenden, maar ook van vaders, broers, zonen, buren en vrienden. Stilte die vaak



wordt gezien als neutraliteit, maar in werkelijkheid positie kiest. Dit congres stelt een
andere norm. MANNEN richt zich expliciet tot mannen — uitvoerend én leidend — en
confronteert hen met de vraag wat hun zwijgen, wegkijken of relativeren betekent voor
veiligheid. Niet alleen op het werk of in professionele rollen, maar ook thuis, in families en
in de directe omgeving. Niet om mannen collectief te beschuldigen, maar om
verantwoordelijkheid daar te leggen waar invloed en nabijheid samenkomen.
Hoofdspreker Jackson Katz, auteur van Every Man, maakt helder dat geweld geen
vrouwenprobleem is en ook geen probleem van “een paar verkeerde mannen”. Het is een
mannelijk en maatschappelijk vraagstuk, dat juist zichtbaar wordt in intieme relaties en
gezinscontexten. Katz spreekt zonder omwegen over mannelijkheid, loyaliteit, leiderschap
en de morele plicht om in te grijpen — ook wanneer dat gaat over iemand die je kent,
liefhebt of met wie je verwant bent.

Een TEDx lezing van Jackson Katz uit 12 februari 2013, te zien op
TedxFiDiWomen, 19.06 minuten, 2,7 miljoen keer bekeken.

Lezing door Jackson Katz in de Balie 18 maart 2026 met de titel: ‘It’s the masculinity,
stupid’ 1:45:37 minuten https://www.youtube.com/watch?v=KTvSfeCRxe8

Een artikel in de NRC en Volkskrant van 10 april 2026, naar aanleiding van een interview
met Jackson Katz, onderzoeker en activist die kort in Nederland is geweest.
Enkele alinea’s eruit:

Mannengeweld.

“Geweld tegen vrouwen is een mannenprobleem. Het wordt in stand gehouden door
miljoenen mannen die het laten gebeuren, zegt de Amerikaanse onderzoeker en activist
Jackson Katz. ,Veel mannen denken maar twee keuzes te hebben: niets doen of
ingrijpen.”

U vindt dat we niet moeten spreken van ‘geweld tegen vrouwen’ maar van
‘mannengeweld tegen vrouwen’. Waarom?

»Geweld tegen vrouwen’ klinkt alsof het vrouwen overkomt. Door te spreken over
mannengeweld tegen vrouwen, laten we zien wie het merendeel van dat geweld pleegt.
Macht werkt via taal en zolang we daders onzichtbaar maken in onze taal blijft de
verantwoordelijkheid liggen bij slachtoffers. Kijk hoe dat uitpakt: decennia van


https://www.youtube.com/watch?v=KTvSfeCRxe8
https://www.youtube.com/watch?v=atTpDuGbdQY
https://www.youtube.com/watch?v=atTpDuGbdQY

bewustwordingscampagnes en wetgeving, en toch blijven de geweldscijfers schrikbarend
hoog. Eerlijk en nauwkeurig taalgebruik is een manier om die status quo te doorbreken.”

“Zijn aanpak richt zich niet op mannelijke daders, maar op de mannen om het geweld
heen. Of, in zijn woorden: ,,De grote middengroep die seksistisch en misogyn gedrag
afkeurt, maar toch zwijgt.”

Wat doen mannen anders, wat vrouwen tot nu toe onvoldoende is gelukt?

,Laat ik vooropstellen dat vrouwen al decennialang het zware werk doen. Zij bouwden de
opvanghuizen, veranderden wetten, kweekten bewustzijn en gaven slachtoffers een
stem. De vrouwenbeweging heeft de samenleving ingrijpend veranderd. En toch is het
probleem niet opgelost.”

»,Dat komt doordat de groep die het probleem veroorzaakt, nooit collectief de
verantwoordelijkheid heeft genomen om het op te lossen. Mannen kunnen iets doen wat
voor vrouwen ingewikkelder is: ze kunnen andere mannen op hun gedrag aanspreken.
Niet als buitenstaander, maar van binnenuit: als vriend, collega, vader, teamgenoot,
leraar. Mannen luisteren anders naar andere mannen. Juist die dynamiek kunnen we
gebruiken om misogyn gedrag aan te pakken.”

Over welk type misogyn gedrag hebben we het?

»In mijn boek gebruik ik een piramide. In de top staan de uitwassen: van huiselijk geweld
tot verkrachting en femicide. In de laag daaronder staan gedragingen als het doorsturen
van naaktfoto’s of controlerend en dwingend gedrag in een relatie. De brede onderlaag
bestaat uit gedrag dat, vooral door mannen zelf, vaak als onschuldig wordt gezien:
seksistische grapjes, kleedkamerpraat, vrouwen naroepen op straat.”



